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Mei 2023 

 



Kerkelijk centrum ’t Sintrum:                                                         

Elbasterwei 1A,  9151 KN Holwerd, tel. 561517 

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen): 

 P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002  

 

Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  

  K. Schreiber, Vleesmarkt 29,   9101MH  Dokkum 

                             tel. 0519-252041/ 06-36499071 

 

Beheerder: J Acronius, Elba 6 

 tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747 

 Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum. 

 Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  

 lokaliteiten, consumpties worden genuttigd. 

 

Predikant: Da. H.B. Graafland 

Holwerterdyk 6 

9145 RK Ternaard 

 Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl   

 

 

Willibrorduskerk: 

Kerkstraat 11, Holwerd 

 

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw: 

 A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd 

 tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl  

 

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra, 

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  

Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl 

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227 

 

Website:  A. Hiddema  

 tsjerkebled@knid.nl 

 http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/ 
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Meditatie 

 
Jezus pleit voor ons! 

 

Ik wil even aandacht vragen voor een klein zinnetje, een bijzinnetje zelfs, 

waar iets heel belangrijks en troostends wordt gezegd. Ik bedoel Romeinen 8: 

34: ‘Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die 

is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons’. Jezus, die nu 

in de hemel is, aan de rechterhand van God, is ook vandaag  aan het werk, 

kunnen we zeggen. Hij bidt voor ons. 

Waar zou Hij voor bidden, vraag je je af? 

Ik blader eens in de Evangeliën. Misschien vinden we daar wel een antwoord 

op onze vraag. 

Zo vinden we, wat Jezus tegen Petrus zei, vlak voor zijn gevangenneming. 

‘Petrus, Satan verlangt ernaar je te ziften als de tarwe, zodat hij kan aantonen 

dat je geloof niets waard is. Maar Ik heb voor je gebeden, dat je geloof niet 

zou bezwijken.’ 

Ik denk, dat Hij dit gebed nog steeds bidt. Ook voor ons. Dat ons geloof niet 

zal bezwijken. 

Vanwege alle vragen die op ons afkomen en ons verwarren. Of vanwege alle 

nood waarin wij geraakt zijn. 

Maar misschien nog meer: vanwege alle luxe en verleidingen, die ons afleiden 

van Hem. 

 

Ik denk aan nog een gebed van Jezus. Het ‘hogepriesterlijk gebed’ wordt het 

genoemd, in Johannes 17: 11: Heilige Vader, bewaar hen door uw naam die 

U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals ook wij één zijn. 

En in v. 15: Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U 

hen wilt beschermen tegen de duivel. 

Opnieuw bidt Jezus om bescherming tegen de tegenstander. 

En Hij bidt om eenheid tussen de discipelen, tussen de gelovigen, binnen de 

kerken. Die twee hebben met alles elkaar te maken. Want de tegenstander, de 

‘diabolos’ wordt hij genoemd (letterlijk: ‘uiteenwerper’),  doet dat 

voortdurend: mensen tegen elkaar opzetten, verdeeldheid zaaien, onenigheid, 

twist, wedijver, al die dingen, die de gemeenschap kapot maken. En daarmee 

ook het geloof, de gemeenschap met Christus, kapot maakt. 



Ik weet zeker, dat Christus dat ook nu nog bidt, nu Hij daarboven is, aan de 

rechterhand van de Vader. 

Hij bidt ook voor ons in Holwerd. Om eenheid, zoals Jezus en de Vader één 

zijn. 

Dat heeft te maken met jezelf kunnen geven aan elkaar. Met jezelf los kunnen 

laten. Met zien waar het op aankomt, en dat wat het zwaarste is ook het 

zwaarste mag wegen. 

Het heeft te maken met inzet voor de ander. Met opoffering. Met toewijding 

aan Jezus. 

Daar bidt Jezus om. Iedere dag. Ook voor ons! 

Wat bijzonder, toch, om dat te bedenken. Dat Hij dat ook voor jou en mij bidt! 

Dat mag ons moed en vertrouwen geven. Ook al maken de machten zich 

breed. Zijn er overweldigende krachten in ons leven aan de gang, en in de 

wereld, en in de levens van miljoenen mensen. Is de dood er, en staan we 

steeds opnieuw bij een graf. Zijn er rotziekten, die mensen kapot maken, 

lichamelijk of geestelijk. 

De Here Jezus is er ook nog een keer. 

Hij bidt voor ons. Dat ons geloof niet zal bezwijken. 

 

Da Hilde Graafland 

 

 

 

 

 Kerkdiensten 
 

 

 

  

  

 

 

Zondag  30-april  ’t Sintrum 

09.30 uur - ds. A. Elverdink, Eastermâr                  organist: dhr. K. Schreiber 

Collecten: 1. Diaconie          beamer: mw. T. Verbeek  

                  2. Kerk en Pastoraat        deurcoll.: onderh. geb.  

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. Teertstra 



Zondag  7- mei  ’t Sintrum 

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert                 organist: dhr.A.Kooistra 

Collecten: 1. Diaconie Noodhulp Oekraïne             beamer: dhr. V. Vellinga  

                  2. Kerk en Pastoraat          deurcoll.: onderh. geb.  

Er is WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: O. Boonstra    

Koffiedrinken na de dienst 

  

Zondag  14- mei  ’t Sintrum 

09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden             organiste: mw. F. de Haan 

Collecten: 1. Diaconie Binnenlands Diaconaat       beamer: dhr. A. Vellema 

                  2. Kerk en Pastoraat         deurcoll.: jeugdwerk  

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: T. de Ruiter 

  

Donderdag  18-mei  ’t Sintrum    Hemelvaartsdag 

09.30 uur  -  ds. E.A. van Gulik, Ten Boer             organist: dhr.K.Schreiber 

Collecten: 1.   Diaconie         beamer: dhr. W. Verbeek 

                 2. Kerk en Pastoraat              deurcoll.: onderh. geb.   

Kerkrijden: P. Bandsma 

 

 Zondag  21-mei   Willibrordus Kerk 

09.30 uur - mw. A. Hoekstra- Rondaan, Holwert    organist: dhr.K.Schreiber 

Collecten: 1. Diaconie Missionair Werk 

                  2. Zending          deurcoll.: onderh. geb. 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. Vellema 

  

Zondag  28-mei  ’t Sintrum    Pinksteren 

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert                 organist: dhr. J.S. Heeringa 

Collecten: 1.  Zending Pinksterzending Egypte      beamer: mw. S. Bandsma  

                  2. Kerk en Pastoraat        deurcoll.: onderh. geb.  

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Castelein 

 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand juni verschijnt in week 21. 

Kopij uiterlijk donderdag 18 mei 2023 inleveren bij:  

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens. Bij voorkeur per e-mail: 

tsjerkebled@knid.nl. 
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Mutaties 
Overleden: 

Op 9 april 2023: 

H. van der Ploeg, Foarstrjitte 24, op de leeftijd van 80 jaar. 

Op 14 april 2023: 

W. Wobbes-Koster, Dongeradyk 67, Dokkum, op de leeftijd van 96 jaar. 

 

Verhuisd: 

A. Boonstra-Acronius, Nijhof 1 – 4, sectie 3, naar 

Dongeradyk 115, 9101 GL  Dokkum, sectie 3. 

Zij blijft als voorkeurlid verbonden aan onze gemeente. 

 

 

 

Verjaardagen     mei 

   

 6 A. Leegstra     De Kamp 4 

        9151 KA  Holwert 

12 G. Venema     Achter de Hoven 1 

        9151 HJ  Holwert 

15 W. Keekstra     St. Antoniastraat 5 

        7061 CD  Terborg 

17 J.C. van der Laan    Fiskwei 12 

        9151 JD  Holwert 

18 M. Postma-van den Berg  Beyertstrjitte 17 

        9151 KD  Holwert 

20 B. Soepboer-Havinga   De Kamp 8 

        9151 KA  Holwert 

 

Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal Gods 

zegen! 

 

 

Classis 
 

Voor nieuws uit de classis verwijzen we u naar de website van onze  

gemeente: https://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net 

 

 

https://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/


Bloemengroet januari t/m maart 2023 
 

Zondag  8 januari  fam S. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74 

Zondag 15 januari  dhr. R. Zijlstra, Keningstrjitte 3 

Zondag 22 januari  fam D. Geertsma-Leeftink, Waling Dijkstrastrjitte 12 

Zondag 29 januari  mevr D. Hiddema-de Jong, Fiskwei 14A 

 

Zondag 5 februari  mevr. E. Rintjema-Ensel, Van Bongastrjitte 1A 

     mevr. F. Dijkstra-Schreiber, Stasjonswei 41 

Zondag 12 februari mevr. M. Rintjema-Kruize, De Morgenzon 10 

Zondag 19 februari dhr. F. Vellema, Joh. Piersonsrjitte 5 

Zondag 26 februari mevr. J. Hiddema-Haaijma, Stasjonswei 49 

 

Zondag  5 maart  fam. H. van der Ploeg-van der Sluis, Foarstrjitte 24 

Zondag 12 maart  fam W. Velllema-Dijkstra, Achter de Hoven 2 

Zondag 19 maart  mevr. A. Haitsma-de Haan, Genierspaad 6 

Zondag 26 maart  mevr. A. Hiddema-Meindersma, Stasjonswei 29  

 

 

 

 

Van de dominee 

 
We leven als kerk op het ritme van de christelijke feesten. Dat is vooral in 

deze tijd het geval. We hebben de veertigdagentijd, de Stille Week en Pasen 

gevierd. Nu maken we ons op voor Hemelvaart (18 mei) en Pinksteren (28 

mei). Er valt een heleboel te vieren in de kerk! Ook een Goede Vrijdag is – in 

alle tegenspraak – belangrijk en zinvol om te vieren. Hemelvaart ook. Maar je 

moet er wel even echt bij stil staan, om het te kunnen vatten. 

 

Lief en leed was er ook afgelopen maand in de gemeente. Daarover lezen we 

in de wijkberichten van de ouderlingen. In de kerk is er ook alle ruimte voor 

verdriet, vragen en nood. Juist in de kerk mogen we huilen, protesteren, maar 

ook hulp vragen. De ouderlingen en de diakenen zijn daarvoor. 

Daar ben ik ook voor, als jij, of als u dat wilt. Bel mij gerust voor een 

ontmoeting, een gesprek, om samen te bidden. Dan maken we een afspraak en 

kom ik langs. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Da Hilde Graafland 



Nieuws uit de wijken 
 

Wijk 1 

 

Op 9 april , eerste paasdag is Harm v/d Ploeg na een lange periode van ziek 

zijn overleden. Door God thuis gehaald stond op de kaart .  Wij geloven dat 

Harm nu bij God is, daar waar geen pijn en benauwdheid meer is. Voor 

Anneke een grote leegte nu ze niet meer hoeft te zorgen en alleen verder 

moet . We wensen haar en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte en 

Gods troostende nabijheid toe. 

Verder op in dit blad staat het in memoriam geschreven door Anke Hoekstra . 

 

Mevr. v/d Hoop verblijft al een aantal weken in de Waadwente . Ze is druk 

aan  het revalideren geweest en ze loopt inmiddels alweer met een stok over 

de gangen . Toch zit het er helaas niet in om weer naar haar eigen woning in 

Holwerd terug te gaan. Ze wacht nu op een plekje in Nij Meckama in Kollum. 

Een hele verandering voor haar als je je hele leven lang  in Holwerd hebt 

gewoond. We wensen haar dan ook veel sterkte toe voor de komende tijd . 

 

Verdriet om gemis van dierbaren die ons aan de dood ontvallen kan een grote 

leegte geven. Wat kun je je dan soms alleen voelen. 

 

Ook alle andere gemeenteleden uit de wijk  die met gezondheidsklachten te 

maken hebben, spannende onderzoeken, of vervelende behandelingen moeten 

ondergaan, wensen we moed en vertrouwen toe . 

 

Laten we vooral naar elkaar blijven omzien ! 

 

Vriendelijke groet, Jantsje Banga 

 

 

 

Wijk 2 
 

Bij de familie Castelein waren de afgelopen maanden heel zwaar; binnen heel 

korte tijd zijn drie familieleden van hen overleden. We wensen hen heel veel 

sterkte toe de komende tijd. 

 

En op 18 april is Chris v.d. Weij verhuisd naar de Waadwente. We hopen dat 

hij daar alle zorg kan krijgen die hij nodig heeft. Voor zijn vrouw is dit ook 

een hele verandering natuurlijk, en we wensen hen allebei veel sterkte toe.  



En we hopen dat Chris zich daar thuis zal gaan voelen. 

 

Zijn adres is: dhr. Chr. van der Weij 

                      de Waadwente, afd. de Schouw kamer 16 

                      Birdaarderstraatweg 68 

                      9101 DA  DOKKUM 

 

Hartelijke groeten van Alie Kooistra-Bosgra 

 

 

 
Ut wyk 3 

 
Op 14 april 2023 is, 14 dagen foardat se 97 wurde soe, ferstoarn sr. Wikje 

Wobbes-Koster.  

 

Nei in tanktsjinst foar har libben yn “It Sintrum” op freed 21 april 2023, dy ‘t 

tagelyk in tsjûgenis wie fan har leauwe, wêryn foargie dhr. Gooitzen 

Riemersma, is hja te hôf brocht yn Twizel.  

 

Wy winskje de famylje in protte sterkte ta en Gods treast. 

 

It yn memoriam fine jo fierderop yn dit tsjerkeblêd. 

 

Groetnis Siepie Bandsma 

 

 

 

Bedankt! 

 
Na een periode van ziekte, ziekenhuis opname, zorg en verhuizing nu even 

een bedankje.                     

Het is een drukke tijd geweest, maar dank zij goede hulp van de naasten is 

alles nu keurig voor elkaar. 

Vanuit mijn nieuwe plekje in Dokkum een groet en een dank-je-wel aan alle 

mensen die aan me gedacht hebben door middel van een kaart, telefoontje of 

bezoek. Zoveel zorg en aandacht doet je goed. 

Iedereen hartelijk welkom op de Dongeradyk 115 in Dokkum. 

Tot ziens op “De Moanne” . 

 

Annie Boonstra-Acronius. 



Ik jou de pinne troch…………. 

 
Ik krige de pinne fan Siepie, mar die wie leech, dus ik ha myn eigen der mar 

by pakt.  Siepie hat my frege wat oer myself te fertellen. Mar wat oer jo self 

fertelle, wat troch in protte minsken lêzen wurdt, falt net ta. Mar goed, ik 

probearje der in moai ferhaaltsje fan te meitsjen.  

 

Ik bin berne yn it buorkerijtsje wêr’t Stefan en Denise Verbeek no wenje, 

oan’e Gama. Ik wie de  twadde fan tsien bern yn de húshalding fan Eibert en 

Pietsje. Myn heit hie dêr syn buorkerij. In gearwurking mei Pake Pieter, dy’t 

ek kij op stâl hie by de moune oan de mounereed. Yn 1964 binne we dêr 

hinne ferhúze. De skuorre en de stâl achter hûs wiene doe noch yn eigendom 

fan Oege Hiddema. En myn heit koe dat doe oernimme. It wie in lyts, 

gemengd, boerebedriuw fan sa wat 11 hektare. Mei de fertsjinsten fan it 

bedriuw ha se harren tsien bern grutbrocht.  Ús heit hie lêst fan de fuotten en 

dus moasten wy al op jonge leeftiid meihelpe op it lân en yn de stâl. 

 

Yn dy tiid wachte ik sneonemoarns wolris op de molkauto fan Gabe Faber. 

Hy ride doe noch troch it hiele doarp om de molkbussen op te heljen. Der siet 

in klaxon op die auto dy’t yn hiel Holwert te hearren wie . Ik frege Gabe at ik 

mei mocht nei de molkfabryk yn Dokkum. Hy pakte my by kop en kont en 

smyt my yn de kabine. (dat slagget him no net mear!) 

Nei de legere skoalle gie ik 4 ier, op de fiets, in âlden ien fan ús heit, nei de 

legere lânbouskoalle yn Marrum. Dêrnei noch 2 ier, op de Zundapp-brommer, 

nei de middelbere lânbouskoalle yn Dokkum.  

 

At ik thús net hoechde te helpen, wie ik te finen by ús buorlju Lieuwe en 

Dinie Hiddema. Sa no dan in handsje helpe waard úteinlik in fêst kontrakt by 

de Hiddema’s. Klaas en Adolf Hiddema waarden myn wurkjouwers. De lêste 

15 ier wurke ik by Hessel. Eltse dei op de fiets nei Trije Boerehúzen.  

Yn  1974 rûn ik staazje by in boer op’e Lytse Jouwer (Hiaure). Doe ik op in 

sneonejûn op’e Zundapp op hûs ta gie, wie der in optocht fan fersierde weinen 

yn Hantum. It wie doarpsfeest yn de tije H-doarpen. Myn each foel op in 

knappe ferskining mei lang, kruljend hier, dy’t op in spatskêrm fan in trekker 

siet. Ik tocht, die is fan my! It wiekein dernei bin ik nei Hantum ta gien en dêr 

hearde ik dat har namme Tsjitske wie. Se wie by har Beppe út-fan-hús  en no 

wer thús yn Amstelveen. Ik frege myn Zundapp at hy my nei Amstelveen 

bringe woe, mar de brommer wie dúdlik: “dat geane we net dwaan!” Mar… se 

begon yn Dokkum mei har oplieding tot ferpleechkundige. En op in sneonejûn 

sêch ik har wer. Lang ferhaal koart: We krigen ferkearing en binne op 19 

maaie 1978 troud. Ús earste wenning stie op Aletún. Letter binne we ferhúze 



nei de Teebus, wêr’t we noch hieltiid wenje. We ha 5 prachtige, sûne bern. 

Petra (1979), Eibert Lammert (1981), Judith Dirkje (1986), Johannes Teake 

(1989) en Amerens (1995). Ik tocht by myself in pear ier lyn: “Moaisa, de 

bern binne de doar út, it ryk allinich”. Mar yntusken binne der al 8 pake- en 

beppesizzers en noch twa ûnderweis. Dus, rêstich wurdt it noait wer. Mar it is 

natuerlik ek wer hiel moai en Tsjikke past graach op. No’t ik mei pensjoen bin 

kin ik moai al it, troch it hiele hûs bezaaide boartersguod, oprûmje.  

 

Der is fansels noch folle mear bart, mar dit is wol san bytsje in moaie 

gearfetting. We ha beide pensjoen en we hoapje dat we noch lang fan al it 

moais om ús hinne genietsje meie.  

 

Groetnis, Pieter van der Woude, koster.  

Oan’t snein.  

 

Ik jou de pinne troch oan Nynke Wijma 

 
 
 
 
Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 3 april 2023 
 

Welkom en Opening 

Afgelopen zondag was het Palmzondag, en vandaag de eerste dag van de stille 

week. Preses leest een stukje uit Bijbel Online – EO. Jezus begon met de 

mensen over Johannes te spreken. Een profeet? Jazeker. Hij is degene over 

wie geschreven staat, hij zal een weg voor je banen. Aansluitend leest hij 

Mattheüs 11 12-19. Hij gaat ons voor in gebed. Preses heet ons welkom en in 

het speciaal mevr. N. Veenema – Hiddema  en dhr. J. Vellema, 2 nieuwe 

diakenen, zij ondertekenen het ambtsdrager formulier. 

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd gevolgd. 

 

Notulen van de vergadering van maandag 20 februari 2023. 

De kerkenraad van Ternaard ziet het niet zitten om met beide kerkenraden om 

de tafel, de groep wordt te groot, wel willen zij in het najaar een keer met 

beide moderamina om de tafel om te praten over de toekomst. 

Verder geen op of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd en 

ondertekend. 

 



Personalia en Pastoralia 

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden. 

 

Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad 

Het ouderlingenblad wordt uitgedeeld. 

Tsjerkeblêd: Preses is begonnen met de rubriek “ik geef de pen door …., het is 

wel als positief ervaren. Zo leren we de gemeenteleden wat beter kennen. Er 

worden meer artikelen geplaatst en er komt meer verslaggeving. Dit wordt als 

positief ervaren. 

 

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken 

Rapporten: 

 

Moderamen 

Er zijn weer veel mails binnengekomen: o.a. Nieuwsbrief maart, Chr. 

Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden (CBB), Geloofsbelijdenis van 

Athanasius, Spreken over God in Europa, Inspiratiedag 

Samen Jong op 22 april in Zwaagwesteinde, Toekomstgerichte Gemeente zijn, 

Classis nieuwsbrief 

(wordt op website geplaatst) Doe mee met de actie samen tegen armoede. 

Een uitnodiging voor een vergadering van de buurtkamer op 13 april in het 

MFA, en een 

bijdrage voor het Pinksterfeest in Veenklooster worden doorgegeven aan de 

diaconie. 

     

Per Post 

–  Kerkblad Gereformeerd en Hervormd Blija 

–  Mennistenkoerier 

–  Emanuel 

–  kerkblad Ternaard 

 

Ondanks dat het moderamen niet vergaderd heeft, is er wel onderling contact 

geweest. 

 

Wij kijken terug op een mooie doopdienst op 12 maart van Ruben Willem. 

Ook de bevestigingsdienst van zondag 2 april, was een mooie dienst, het 

bevestigen van twee diakenen, afscheid van twee diakenen. Tevens het 

afscheid van organist Tim van der Weide, de mooie woorden van dhr. G. 

Tamminga die hem toesprak en het cadeau, een prachtige 

vioolsleutel die werd overhandigd door dhr. A. Castelein. 

Vooruitziend naar de komende week, zijn er veel IKO diensten, drie ervan in 

de Doopsgezinde kerk, let ook even op de aanvangstijden. 



Zondagmorgen is er een Paasontbijt in ‘t Sintrum, en aansluitend een dienst, 

met medewerking van muziekvereniging “de Bazuin”. 

2 juli is er nog een waddendienst met medewerking van de commissie 

bijzondere diensten en muziekvereniging “de Bazuin”. Kan het niet op het 

wad, dan wordt er nog een andere overdekte locatie (schuur)  gezocht. 

26 juni wil da. H. Graafland op de kerkenraadsvergadering een inleiding 

houden over “preken voor deze tijd”. Uit een brochure gericht op 

kerkenraden. 

Denice Verbeek gaat de ledenadministratie overnemen, ze gaat nog een paar 

keer naar dhr. S. Vellinga toe. Er is een nieuwe laptop aangeschaft, het 

programma moet worden geïnstalleerd, voor de zomer gaat ze dit overnemen. 

 

Smalle kerkenraad 

15 maart was er een avond met de wijkassistenten. Voor de pauze was er een 

inleiding en na de pauze een rondje met de wijkassistenten. Dit is als een 

positieve avond ervaren, de band met hun is erg belangrijk. 

  

Diaconie/ ZWO-E 

Zij zijn blij dat er weer twee nieuwe diakenen zijn gevonden en dat hun werk 

weer doorgaat. 

Er is gesproken over de collecteopbrengsten in het kerkblad te plaatsen, maar 

zij vinden dat de andere opbrengsten dan ook geplaatst moeten worden. We 

spreken af, als er een bijzondere collecte is, dat de opbrengst dan geplaatst 

wordt. 

Er moeten weer kaartjes voor de bloemengroet besteld worden. 

De diaconie had een brief gekregen van het Lichtpunt in Kollumerzwaag om 

daar  een zondagmiddag te gaan helpen. Mevr. J. Osinga – Poortman en mevr. 

J. van der Meer – van der Heide zijn daar naar toe geweest. Toen ze daar 

aankwamen was er niemand, ze hebben een telefoonnummer gebeld wat op de 

deur stond, toen kwam er iemand die de deur geopend heeft. 

Ze stonden er alleen voor. Ze hebben de middag geopend, en de mensen weer 

bedankt voor hun aanwezigheid. Er was niemand van het bestuur aanwezig, 

en is niet als positief ervaren. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

Is het ook goed om een gesprek met de leiding van de kindernevendienst te 

hebben. Wat loopt wel goed/ of niet goed. 

 

College van kerkrentmeesters 

De schilder heeft alles geverfd. De timmerman is geweest, er is nieuwe 

betimmering om de hoofdingang van “t Sintrum” geplaatst. De dakbedekking  

is hersteld met dank aan dhr. H. van der Ploeg. Er komt een nieuw systeem 



plafond in het bargedeelte en aangrenzende zaal met ledverlichting. Zodat dat 

ook weer up-to-date is. 

De kelder lekte nog steeds, alles is uit de kelder gehaald, er is een bedrijf bij 

geweest, die heeft alles uitgebikt, de muren eruit, alles weer geplaatst en 

aangesmeerd. Ondanks dat lekt het nog steeds in de kelder, het bedrijf heeft 

gegarandeerd dat het goedkomt. 

De infrarood panelen gaan eerst niet door, het was geen strenge winter en het 

gasverbruik viel nog mee. 

Dhr. W. Verbeek heeft zijn periode weer verlengd als ouderling-

kerkrentmeester, hij heeft dit ook voorgelegd aan het college. Zijn jullie het 

daarmee eens. Als antwoord kwam er toen, sommige kerkrentmeesters zitten 

hier al meer dan tien jaar, daar wordt nooit naar gevraagd. Het is ook moeilijk 

om vervanging voor deze mannen te vinden. Het is misschien wel goed om 

deze mensen ook eens in het zonnetje te zetten en bedanken voor het vele 

werk wat zij voor de kerk doen. 

Binnenkort moet er ook een gesprek gevoerd worden met de beheerder en de 

koster, ook zij verzetten veel werk. 

Buiten “t Sintrum” is veel onkruid en mos. Koster P. van der Woude heeft op 

zich genomen, om het onkruid en mos te verwijderen. 

 

Classis/cluster 

De laatste vergadering was in Holwerd. Op 18 april is er een vergadering in 

Morra Lioessens. 

Alle kerken aan de waddenkust doen hier aan mee. Ze ondervinden allemaal  

dezelfde problemen, alleen Oosternijkerk daar draait alles nog goed. Hebben 

een predikant, voltallige kerkenraad en zijn vrij actief. 

 

IKO 

14 maart hebben zij vergaderd. Vorig jaar was War Child het collectedoel, dit 

heeft € 699,85 opgebracht. Het nieuwe collectedoel dit jaar is de “de 

Tijstream”. Een nieuwe school, ze hebben vast nog wel wensen. Ds. K. van 

Wijngaarden gaat de school bezoeken, en vragen wat ze nog 

willen aanschaffen. 

De vierde adventszondag valt dit jaar op 24 december. ‘s Avonds is er een 

dienst voor jong en oud, later op de avond een kerstnachtdienst in de 

Doopsgezinde kerk. De morgendienst komt dan te  vervallen. Ds. K. van 

Wijngaarden zou graag zien dat eerste kerstdag een IKO dienst zou worden, 

de dienst wordt in de Vermaning maar matig bezocht. Beide kerkenraden 

zullen dit bespreken. Wij kunnen hier wel mee in stemmen, maar zien dan wel 

graag dat de kinderdienst en Kerstnachtdienst in de Vermaning worden 

gehouden, en de dienst van 1ste kerstdag in onze kerk zal zijn. 

2 april was er van Doopsgezind Holwerd, Hervormd Blija en Brantgum een 



gezamenlijke Palmzondag dienst, voor de kinderen, waar ook geflyerd was op 

de basisschool. Eigenlijk hadden wij daar ook aan mee moeten doen. Er waren 

± 15 kinderen. 

 

Commissie bijzondere diensten 

De commissie is druk bezig met het voorbereiden van het paasontbijt op 

paaszondag 9 april. 

Zij willen graag een beroep doen op gemeenteleden om ook een keer mee te 

helpen om een bijzondere dienst voor te bereiden. Het stukje in het kerkblad 

heeft niets opgeleverd, een persoonlijke benadering kan misschien helpen.  

     

Website 

De website wordt goed bezocht. 

 

Ander bezochte vergaderingen 

Mevr. A. Hoekstra – Rondaan en dhr. A. Castelein hebben de vergadering van 

kerkenoverleg in Foswert in Ferwerd bezocht. De instellingscommissie had 

een brief gestuurd, met de mededeling dat ze de instellingscommissie wilden 

opheffen, omdat zij als commissie geen goed gevoel hadden van toegevoegde 

waarde te kunnen zijn aan de christelijke identiteit. Zij voelden zich niet 

gehoord. Terwijl zij aan het vergaderen waren kwam ook de bestuurlijk 

directeur binnen, en heeft ontzettend gepleit om deze commissie in leven te 

houden. Foswert is een kleinschalige  stichting, waarvoor deze commissie 

belangrijk is om de christelijke identiteit te bewaken. De huidige kerkelijk 

werker stopt, en  de instellingscommissie is nu  ook betrokken  geweest met 

het aantrekken van een nieuwe kerkelijk werker. Mevr. A. Patrouilje-Dijkstra 

zit namens onze kerk in deze commissie. 

Verder was men erg tevreden over de kerkdienst van 5 maart die gehouden is 

in Foswert. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op maandag 15 mei. 

 

Toekomst kerk in 2024 en gemeenteavond? 

We besluiten om een gemeenteavond in het najaar te houden, dan zijn de 

cijfers bekend, en kunnen we bespreken over hoe we in de toekomst verder 

gaan. Wel komt er een nieuwe jaargids, met de nieuwe ambtsdragers erin. 

Verenigingen kunnen hun wijzigingen in het bestuur doorgeven. 

 

Afscheid diakenen 

Deze avond is de laatste avond dat mevr. T. Tadema -Dijkman en mevr. J. van 

der Meer-van der Heide in ons midden zijn. Preses bedankt hun voor hun 



inzet, voor alle werk wat zij voor de kerk hebben gedaan. Bloemen geven we 

niet meer, maar hun inzet wordt beloond met een applaus. 

     

Rondvraag 

–  De trouwdienst van Willem Petterson en Maaike Wouda is op 28 april om 

14.30 uur in de Willibrorduskerk. Ouderling van dienst is mevr. J. Banga en 

mevr. E. Broersma- Boonstra diaken. Er is geen collecte. 

–  Is het ook handig om een leuning langs de preekstoel te doen. Met de 

oudere wordende voorgangers, die soms moeilijk de preekstoel op kunnen 

komen. Wij vinden dit een goed idee. 

            

Sluiting 

Mevr. J. Banga sluit de avond met een gebed uit de veertigdagenkalender. Ze 

heeft deze uitgedeeld aan gemeenteleden die zij bezocht heeft, en dit is als 

heel positief ervaren. 

 

Een beetje liefde kan als een druppel water zijn 

Die een bloem de kracht geeft zich weer op te richten. 

Een beetje liefde kan een mens genezen! 

Een mens genezen is hem helpen de verloren moed terug te vinden. 

Meer dan door je mond zal de liefde spreken 

door de zachtheid van je handen de tederheid van je gelaat 

en de aandacht van je hart! 

 
 
 

Nieuws van de kindernevendienst 
 

Op  7 mei zal er weer kindernevendienst worden gehouden met als thema:  

 

De bouw van de heilige kist.  

 

Exodus 25:10-22 staat dan centraal. Mozes krijgt regels van God voor de 

bouw van de heilige kist. Dat is de kist waar de tien belangrijke regels in 

bewaard worden. 

 

Graag tot ziens op 7 mei.  

 

Met vriendelijke groet,  

Nynke Wijma en Antje Hiddema 

 



“In âlde rot yn it fak “ 
 

Heeft u in de vorige Tsjerkeblêden iets kunnen lezen over de website van de 

kerk, die door Sije Hoekstra wordt verzorgd en Auke Talsma die schreef over 

de kerkenraad en hun vergaderingen. Zo werd nu ook aan Arend Castelein 

gevraagd om wat te vertellen over zijn werk als preek / organisten voorziener. 

Omdat hij het zelf moeilijk vindt om wat op papier te zetten, ben ik( Anke ) 

op een ochtend bij Arend en Jellie Castelein op de koffie geweest en hebben 

we samen gesproken over wat het inhoudt om preek- en organistenvoorziener 

te zijn. In 2002 heeft Arend deze verantwoordelijkheid van Dirk Bilker over 

genomen. In de begin jaren was het alleen de verantwoordelijkheid voor de 

predikanten, maar in de loop van de jaren kwamen er ook de organisten bij. 

Wij ervaren het misschien als heel gewoon, dat er voor iedere dienst een 

predikant en organist geregeld is, maar het houdt Arend behoorlijk bezig. Het 

nieuwe jaar is nog maar net begonnen of Arend en Jellie gaan er eerst voor 

zitten om te bekijken wanneer in het jaar erop , op welke zondag het 

avondmaal gevierd moet worden, wanneer alle feestdagen vallen, wanneer het 

Holwerterfeest is, op welke zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

valt, enz. Als dat is vastgesteld, wordt er met menig predikant gebeld, om het 

volgende jaar de zondagen weer te bemannen of vrouwen.( dus nu in 2023, is 

het alweer klaar voor 2024) Het houdt ook in, dat Arend bij veel predikanten 

bekend is en het bij sommigen van hen bijna als familie voelt. Er wordt veel 

met elkaar besproken en gedeeld. Ook Jellie is onmisbaar in dezen, zij is 

Arend zijn secretaresse. En wat staat de wereld even op z’n kop in huize 

Castelein, als er een dominee of organist afbelt. Het is zelfs wel gebeurd dat 

een dominee op zondagochtend afbelt. Meteen moet er dan actie worden 

ondernomen. En het geeft niet eerder rust, dan dat het weer geregeld is. Zo 

ook met de organisten. Zelfs als Arend en Jellie op vakantie zijn, nemen ze de 

hele boekhouding omtrent dit mee, zodat,  als het moet er ook dan wat 

geregeld kan worden. “Een âlde rot yn it fak “zoals hij door sommige 

dominees genoemd wordt. Dat de boekhouder weet welke organist moet 

worden uitbetaald, dat er een organist voor rouwdiensten wordt gevraagd, dat 

er iedere week in het Friesch Dagblad staat wie er voor gaat in Holwert, in de 

Geande wei, in ons Tsjerkeblêd, het wordt allemaal door hen geregeld. Een 

hele verantwoordelijkheid en dat wordt door hen ook zo ervaren. Ze zitten 

soms best wel eens in de kerk, met een onderbuik gevoel van: hoe komt het 

vandaag! En ik denk dat we dat na het lezen van dit stukje ook best kunnen 

begrijpen. 

Omdat ik nu dit stukje heb geschreven, denk ik dat een woord van dank wel 

eens op z’n plaats is. Dankjewel!!!!!! 

 

A.H.R.  



Ofskie Tim van der Weide 
 

Hjoed is it ôfskie van ús organist Tim Van der Weide. 

Yn 1977 waard hy de opfolger van Jochum Braaksma as fêste organist yn ‘e 

Willibrordustjerke fan de doedestiidse Hervormde Gemeente, dus al sawat 45-

46 jier. 

We krigen net allinne Tim as organist mar as der wat wie dan foel Johanna, 

syn frou, wol yn. 

Dat wie foar de preekvoorziener wol maklik, hy hoegde mar 1 adres te beljen. 

Beide winen hja sljocht fan muzyk dat hja soms oare saken 

hielendal  fergetten. 

Sa spiele Tim altyd op sokken, dan hy der meer gefoel by de fuotpedalen. Mar 

op in keer stie hy al bûten op de stoepe doe’t hy der efter kaam dat de skuon  

nog boppe stiene. 

Jim tsjerkten faak yn Holwerd doe’t de bern nog lyts wiene en dy giene hjir ek 

nei de Sneinsskoalle. 

Op in kear doe wie Ingrid, de dochter, nei de Sneinsskoalle op it Bosma’s 

plein mar nei de tsjinst gienen Tim en Johanna fuort troch nei Damwâld en 

doe't hja uit de auto stapten misten hja Ingrid pas.  

Wer werom nei Holwerd en een slach troch it doarp en doe fûnen hja har by 

de famylje Herrema. 

Nei de fúzje giene jo mei nei de protestantske gemeente en ha jo it nije oargel 

mei útsocht.  

Ek yn it dorp wiene jo en Johanna aktyf: in skoftsje dirigint west fan it koar en 

privé les jûn oan in pear bekenden. 

By jo spieljen foel op dat jo de melodielijn altyd goed hearen lieten. Jo koene 

ek goed ymprovisearre. 

Ek hiene jo gefoel by de tekst fan it  ferske. Dat koene wy yn it spieljen 

werom hearre. 

Ds. De  Groot hat ris een opmerking makke yn ‘e tsjinst. Hy sei: “ 

Er zijn organisten die spelen noten en er zijn organisten die spelen muziek. U 

behoort tot de laatste categorie.” Dér slút ik my by oan. 

Tim van der Weide betanke foar al dy jierren dat jo ús begeliede woene en wy 

hawwe genoaten fan jo fleurige meldijen. Nochris tige tank. 

 

Gerrit Plantinga 

 

 

 

 

 



In memoriam Harmen van der Ploeg 

 
Op 9 april, de dag van het gedenken van de opstanding, dat voor Jezus het 

graf open brak en Hij opstond uit de dood. Op die dag, kwam er voor Harm 

van der Ploeg een einde aan zijn leven. Was daar het moment, dat hij van hier 

bij iedereen die hem zo lief was overging naar zijn Vader in de Hemel. Heel 

veel jaren zijn er voor Harm geweest, dat hij vanwege COPD steeds meer van 

zijn gezondheid moest inleveren. Maar wat heeft hij gevochten voor het leven. 

Maar afgelopen 9 april was het op, hij kon niet meer. En wat heeft Anneke 

hem bijgestaan, tot het laatst toe heeft ze voor Harm gezorgd. Harm, was een 

man van weinig woorden en het was dan ook zijn wens, dat er na zijn dood 

niet teveel over hem gezegd zou worden. Maar dan zouden we hem tekort 

hebben gedaan. 

Tijdens de dankdienst voor zijn leven, op vrijdag 14 april hebben veel mensen 

hem de laatste eer bewezen. Harm was een mensenmens, een dorpsmens en 

dat bleek. Ook was Harm een gewaardeerd gemeentelid van onze kerk. Wat is 

hij samen met Anneke altijd betrokken geweest en kon er een beroep op hem 

worden gedaan. En Harm stond voor zijn verantwoordelijkheden. Tot het 

laatst was hij zondags in de kerk. Vanwege zijn gezondheid koste het hem 

best moeite om te komen, maar hij was er. Respect!! 

Het geloof had een belangrijke plek in zijn leven. Gaf het ook wel eens twijfel 

of boosheid, maar Harm wist waar hij zijn troost en kracht moest zoeken. Zo 

vertelde Anneke, dat hij vaak het lied “Ver boven de sterren ligt leven“ 

opzocht op YouTube en er naar luisterde. 

Dit lied stond centraal tijdens de dankdienst, samen met de trouwtekst die 

Harm en Anneke meer dan 54 jaar geleden mee kregen” “Ken Hem in al uw 

wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” En ook de woorden over de liefde 

uit 1 Corinthiërs 13: 1 – 13.  

De Liefde, die nooit zal verdwijnen. Harm heeft samen met Anneke 

geprobeerd te leven vanuit die liefde. Ze hebben twee dochters mogen 

adopteren uit Zuid Korea, pake en beppe mogen worden van drie 

kleinkinderen. Het gezin kwam altijd op de eerste plek. 

Harm zal gemist worden.  

Dat Anneke, de kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden troost 

mogen putten uit de woorden van het gedicht, dat tijdens de dankdienst te 

horen was.  

 
Ik droomde eens en zie, Ik liep aan 't strand bij lage tij.  

Ik was daar niet alleen, Want ook de Heer liep aan mijn zij.  

 

 



We liepen samen het leven door, En lieten in het zand,  

Een spoor van stappen; twee aan twee, De Heer liep aan mijn hand. 

 

Ik stopte en keek achter mij, En zag mijn levensloop, 

In tijden van geluk en vreugde, Van verdriet en hoop. 

 

Maar als ik het spoor goed bekeek, Zag ik langs heel de baan,  

Daar waar het juist het moeilijkst was, Maar één paar stappen staan. 

 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had, 

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag, Op het zwaarste deel van mijn pad..."  

 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, En antwoordde op mijn vragen; 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, Toen heb ik jou gedragen..." 

Anke H.R. 

 

 

 

 

Ter herinnering 

 
Wikje Wobbes-Koster- Geboren 28 april 1926- Overleden 14 april 2023. 

 

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, 

Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt. 

 

Dat was de trouwtekst van Gerrit en Wikje. 

Zo heeft ze in vol vertrouwen geleefd en zo is ze ook vol vertrouwen 

gestorven. 

Een lieve mem en beppe en oerbeppe. 

Een lang en rijk leven waar ze altijd in dankbaarheid aan terugdacht. 

Wat heeft ze veel mogen en kunnen betekenen voor haar gezin en de kerk en 

haar omgeving. 

Het gezin woonde eerst in een klein huisje in Leeuwarden en daarna werd het 

Holwerd, ook een klein huisje. 

Toch heeft haar mem Trientsje vanaf het begin van hun trouwen tot beppe 

Trientsje kwam te overlijden bij hun in huis gewoond. Zoon Douwe vertelde 

dat het “als gewoon” werd beschouwd dat beppe onderdeel was van het gezin. 

De kinderen hadden een veilig thuis met lieve ouders. 

Het moment kwam dat Wikje naar Dongeraheem verhuisde, zo’n grote kamer 



had ze nog nooit gehad. 

Ook daar was ze tevreden en vond ze de zorg geweldig. 

Maar met name het laatste half jaar ging ze achteruit, de krachten namen af. 

Tegen Pasen ging het echt slechter en kreeg ze pijnstillers en vrijdag 14 april 

is ze weggegleden in het bijzijn van Wiebe en Douwe. 

 

Woorden van Douwe:  

Mem heeft ons op het hart gebonden dat verdriet niet de overhand zal hebben 

op de nabestaanden, de familie, iedereen die haar kent. 

De dankbaarheid voor haar leven moest voorop staan.  

Ze wist zeker dat ze geborgen zou zijn in de holte van Gods hand.  

Wegglijden uit onze handen. Omvallen, begraven in een holte in de aarde. 

Jazeker.  

Maar als ik dan val, dan val ik in Gods hand. 

 

Zo heeft ze geleefd met een rotsvast geloof  en is ze gestorven met het 

rotsvaste geloof dat tijdens haar leven is ze met het rotsvaste geloof gestorven  

dat ze geborgen is bij God. 

Haar liefde voor gedichten en liederen ( die ze tot het einde toe uit haar hoofd 

kende) is tot uiting gekomen in de dankdienst voor haar leven. 

De dankbaarheid moest voorop staan bij haar uitvaart zo heeft ze zelf gezegd 

en zo hebben we waardig afscheid genomen en haar naar haar laatste 

rustplaats op de begraafplaats in Twijzel gebracht. 

Dat de kinderen en de klein en achterkleinkinderen troost mogen vinden bij 

elkaar en bij God en met de vele mooie herinneringen aan lieve mem en beppe 

en oerbeppe.  

 

Ook met de woorden die op de rouwkaart stonden, prachtige woorden die zo 

ontzettend bij haar pasten. 

 

Tink oan my sa ‘t ik wie, 

doe ‘t ik alles nog koe en die. 

Tink oan my no ‘t ik der net mear bin 

en net mear foar jim bidde kin. 

God lit jim net alinne, 

Hy slacht Syn earmen om jim hinne 

en bringt my nei Syn ivich hûs. 

 

Gooitzen Riemersma 



 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896 

2e preses: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002 

  

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

Secretaresse:  

Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194 

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

College van kerkrentmeesters                                                                     

Voorzitter: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratiepknholwerd@knid.nl


Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086 

 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 130 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

S. Vellinga Foarstrjitte 3  tel. 561759 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. 

Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.  


